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Mededelingen 

 
Rond de dienst  
In een druk startweekend gaat de kerkdienst gewoon door. Nou ja, gewoon. Het 
thema is “kijk, laat je verrassen”. Wat is een verrassing? Soms is die leuk en soms 
zit je er helemaal niet op te wachten. Soms is een verrassing nodig. Om even 
helemaal uit je eigen bubbel te komen. Alles gaat zo lekker vlotjes en vanzelf. 
Waar je mee bezig bent geeft goed resultaat. Door je goede organisatie is alles 
onder controle. Het verhaal dat vandaag centraal staat lezen we uit Handelingen 
9. Er gebeurt veel en er komen allerlei mensen voor in het verhaal. Om het goed 
te horen is kijken van groot belang. Zorg dat u en jij bij deze 4ALL dienst bent en 
voor deze keer de speciale uitnodiging om de telefoon mee te nemen. Er is 
kindernevendienst. Na afloop van de dienst is er een programma. 
Namens het pastores team, Coby de Haan, Loeki van der Laan en Alette van de 
Lagemaat 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar Jan Rebergen. 
 
Omzien naar elkaar 
Ineke van der Gaag heeft vorige week onverwacht een ingrijpende operatie 
moeten ondergaan. Gelukkig is ze nu aan het herstellen. Zij wordt overgebracht 
naar de Engelenburg om daar verder te revalideren. We wensen Ineke sterkte en 
beterschap. Laten we haar opdragen in onze gebeden. 
Ds. Coby de Haan 

Sinds kort woont mevrouw Vooijs in de Meent. Haar man woont in nog thuis. Voor 
het echtpaar een grote verandering. We wensen mevrouw een goede tijd toe in 
de Meent.  
Alette van de Lagemaat 
 
Van de Bloemengroep 
Als Bloemengroep hebben we een schikking gemaakt bij het thema: ”Kijk, laat je 
verrassen!” Twee schikkingen zijn gemaakt, met vrijwel identieke bloemen. Zoek 
de verschillen! Om die te vinden, moet je goed kijken… 
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Initiatie in kerk en geloof   
Ben je lid geworden van onze kerk, en wil je je meer verdiepen 
in het christelijk geloof en deze kerkgemeenschap? Als PGV 
Open Hof en ZuidWest starten we een kring voor mensen als 
jij. In een aantal bijeenkomsten gaan we verkennen wat we 
geloven, waar we naar op zoek zijn, wat anderen geloven en 
hoe wij ons daartoe verhouden. Ook verdiepen we ons in waar 
de kerk voor staat, waar zij in gelooft en hoe jij daar een eigen bijdrage aan kan 
leveren. 
De eerste bijeenkomst is op 24 september om 20 uur. Locatie: de Open Hof, 
Ronde Erf 86, Veenendaal. Doe jij ook mee? Graag aanmelden via mail 
drs.jdehaan@gmail.com of met een appje 06-16055455. 
Coby de Haan (predikant wijkgemeente ZuidWest) en John Boogaard (predikant 
wijkgemeente de Open Hof) 
 
Startweekend 

 
 

Zie link www.petrakerk.nl/startweekend. 

mailto:drs.jdehaan@gmail.com
http://www.petrakerk.nl/startweekend
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Zie link www.petrakerk.nl/monumentenrondje. 
 
Nieuw seizoen ‘Samen zingen op zondagavond’ 
Zondagavond 14 september start een nieuw seizoen van ‘Samen zingen op 
zondagavond’ in De Open Hof. Met velen uit Veenendaal en omstreken zingen 
we weer prachtige liederen tot eer van God. Thomas van 
Kruistum en Erik Westerhout begeleiden de samenzang 
én deze eerste avond werkt ook de Moor Valley Vocal 
Band uit Veenendaal mee. Dat belooft dus  weer heel mooi 
te worden! We beginnen om 19.30 uur en Ramon Pol 
spreekt de verbindende woorden. Van harte welkom! 
 
Vredesweek 2025  
De vredesweek is van 20 tot en met 28 september, georganiseerd door PAX. Het 
thema is: Niets doen is geen optie. Bijna ieder jaar wordt er in de Vredesweek 
een Walk of Peace gehouden, ook in Veenendaal. Met een tweetal mensen zijn 
wij bezig om zo’n Vredeswandeling te organiseren, maar we hebben eigenlijk 
meer mensen nodig. Wie komt ons helpen? En noteert u ook alvast de datum van 
de Walk of Peace? Dat is zaterdag 27 september. Om 14 uur, start vanaf 
bovenaan de Markt, aan de voet van de Oude kerk. Kom in beweging voor Vrede, 
dit is maar een klein stapje. Graag aanmelden bij Elly Dijkstra-Groenewegen, 
ellygroenewegen@gmail.com of 06-24544062 
 

http://www.petrakerk.nl/monumentenrondje
mailto:ellygroenewegen@gmail.com
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Klaar voor de start? Ontdek onze activiteiten dit najaar! 
Na de zomer is er weer van alles te doen in onze 
gemeente. Voor jong én oud valt er iets te beleven. Doe 
mee! 

       Patatje met de dominees (groep 7/8 en onderbouw 

middelbare school) 
Samen eten & op ontdekking door de Bijbel. Woensdagen 12 & 26 november en 
10 december, 18:00–19:30 uur in het Trefpunt. 

           Time Out in café Zeldzaam (middengeneratie) 

Donderdag 26 september, vanaf 20:00 uur. Ontmoeting & gesprek met een 
drankje. 

                               Cursus geloofsopvoeding (voor ouders van tieners en kinderen) 

Wist je dat ouders verreweg de grootste impact maken op de geloofsontwikkeling 
van kinderen en tieners? Behoefte aan inspiratie en ondersteuning? Doe mee. 
Startavond: woensdagavond 1 oktober. Locatie volgt nog. Info: Loeki van der 
Laan. Aanmelden per mail. 

❖ Workshop Klimaatgesprekken voor Kerken 

In elke workshop ga je dieper in op een thema en krijg je tips voor het voeren van 
klimaatgesprekken. Startavond: maandagavond 22 september 19.30 uur. 

Geef je op bij Liesbeth Mentink (06-83510994) 

       Initiatie in kerk & geloof (nieuwkomers) 

Ben je nieuw in de kerk, en wil je je meer verdiepen in het christelijk geloof en 
deze kerkgemeenschap? Dan is deze kring wat voor jou. Start: 24 september, 
20:00 uur in de Open Hof. Overige avonden in overleg. Info: Coby de Haan. 

     Lev-kring 45–70 

Ontmoeting en gesprek over geloof & leven Start: donderdag 9 oktober, 20:00–
21:30 uur (inloop 19:45) in het Trefpunt. Overige avonden in overleg. 1 seizoen 
met 8 bijeenkomsten. Vanaf 7 deelnemers. 

     Lev-kring 70+ 

Dezelfde opzet als hierboven. Start: donderdag 8 oktober, 15:30–17:00 uur 
(inloop 15:15). Ook 1 seizoen met 8 bijeenkomsten. 

Zit hier  niets voor jou  of u tussen? Geen nood – er is nog veel meer: Zoals 
kindernevendienst, Teens en het VIS-programma. We hopen je snel te 
ontmoeten! 

     Ds. Coby de Haan, 06-16055455, drs.jdehaan@gmail.com 

     Ds. Loeki van der Laan, 06-36086289, ds.lvanderlaan@pkn-veenendaal.nl 
 

Time Out 
Ben je tussen de 25 en 50 jaar, doe dan mee met onze 
cafégesprekken van de Middengeneratie. Het gaat om 
een time-out midden in de drukte van de week met een 
ontmoeting en een goed gesprek op een relaxte plek. 

Ben je nog niet eerder geweest, kom en proef de sfeer      . 

mailto:drs.jdehaan@gmail.com
mailto:ds.lvanderlaan@pkn-veenendaal.nl
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We starten donderdagavond 25 september om 20 uur in Café Zeldzaam. Ds. 
Loeki  is dit keer jullie gastvrouw. We zien jullie graag om 20 uur. En nee, we 

blijven niet aan de bar hangen, om 21.30 is het tijd om naar huis te gaan      . Laat 

even weten of je komt!  
Ds. Coby de Haan en ds. Loeki van der Laan 
 
VIS: Lezing Dynamiek van het antisemitisme 
Lezing van Bart Wallet over de “Dynamiek van het antisemitisme: historische 
wortels en maatschappelijke debatten” op 25 september om 20 uur. 
Wereldwijd en ook in Nederland wordt een toename van antisemitische incidenten 
gerapporteerd. Bij grote crises circuleren al snel anti-Joodse complottheorieën en 
als het conflict in het Midden-Oosten oplaait, neemt ook de zichtbaarheid van 
antisemitisme toe. Maar wat is nu precies antisemitisme? Waar komt het 
vandaan, welke bronnen heeft het? Welke rol speelt het nu in onze samenleving? 
En hoe verhoudt het zich precies tot antizionisme en Israëlkritiek? In deze lezing 
gaan we op zoek naar een historisch geïnformeerde manier om zinvol over 
hedendaags antisemitisme te spreken. 
Samenwerking van Petrakerk en commissies Kerk en Israël van Hervormde en 
Protestantse gemeente. 

 
De Turfzangers op bezoek 
De ‘Turfzangers’ is een shantykoor uit Veenendaal. Het 
belooft een fantastisch muzikaal evenement te worden op 
22 september van 14 tot 16 uur. Ieder van harte 
uitgenodigd om dit mee te maken.  

 
Werkgroep Kanker 
“Op weg gaan met de ander” in Veenendaal (onderdeel 
van de landelijke stichting “Als kanker je raakt”) organiseert 
de komende tijd twee bijeenkomsten. Aanmelden kan bij: 
Ellen van Voorthuijsen, 06-11440117 
Bert Troost, 06-22272112 

Op dinsdag 16 september komen we als werkgroep voor 
het eerst bij elkaar voor ontmoeting, uitwisselen van 
plannen en een uiteenzetting over hoe je op een 
verantwoorde manier buddy kan zijn voor een ander. We komen bij elkaar bij Bea 
en Bert Troost, Anker 55, of bij veel opgaven in een ruimte van de Westerkerk. 
Daarom is telefonische opgave een vereiste. Iedereen is welkom die interesse 
heeft in onze werkgroep. Inloop om half acht met koffie in de Ontmoetingsruimte 
van de Westerkerk, Goudvink 2. Kwart voor 8 start programma, rond half tien 
afsluiting. 

Op dinsdag 7 oktober heeft de werkgroep Nico Wolswinkel (huisarts in ruste) 
uitgenodigd om vanuit zijn ervaring in de praktijk als huisarts met ons het volgende 
te delen:  
Als kanker je leven binnenkomt.  



6 

 

Opeens is er die nare diagnose. Je leven staat op de kop, in allerlei praktische 
zaken, maar zeker ook emotioneel. In de presentatie gaat het vooral over wat 
kanker teweeg brengt in het leven van de patiënt en in het leven van de 
omstanders. Wat zijn goede ‘hulplijnen’, en hoe kun je daar maximaal gebruik van 
maken? Hoe ga je als nabestaanden weer verder ‘het leven in’? Wat kan de 
betekenis van geloven zijn in dit soort situaties? 
De avond start om half acht met een inloop met koffie in de ontmoetingsruimte 
van de Westerkerk, Goudvink 2, waarbij het programma start om kwart voor acht. 
Rond kwart voor 10 beëindigen we de bijeenkomst. Fijn als u/ jij ook nu even belt 
als je gaat komen (zie bovenstaande telefoonnummers). 
Jij/u zien we graag en weet je welkom op beide avonden! 
Ellen en Bert 

Vrijwilligersavond! 
Onze gemeente heeft heel veel vrijwilligers. 
Daar zijn wij als gemeente ontzettend blij en dankbaar voor. 
Een persoonlijke uitnodiging had onze voorkeur maar dit is om organisatorische 
redenen niet haalbaar. Daarnaast willen wij voorkomen dat u/jij wordt vergeten! 
Wij nodigen u/je  van harte uit voor een gezellig samenzijn voor alle vrijwilligers 
op vrijdag 10 oktober a.s. vanaf 17.00 uur. Wij beginnen met een drankje van 
17-18 uur, daarna eten met een activiteit van 18-20 uur 
Wij sluiten het samenzijn af met een gezamenlijke kop koffie/thee. 
Graag opgeven voor 1 OKTOBER a.s. bij  Anneke Geerken 0318-553382 
of Evelien Veenhof 0318-518959/0636144960 
U /Je kunt ook inschrijven via de intekenlijst die op de tafel ligt achter in de kerk. 
Wij zien u/jullie graag op 10 oktober a.s. 
Anneke Geerken, Alina Keijman en Evelien Veenhof 

Kijkcijfers zondag 7 september 
Direct: 93 Opname: 54 
 
 
 

 

 

 

 

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook 
te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest 

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl. 

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de 

Digitale nieuwsbrief. 

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op 
www.kerkdienstgemist.nl.  

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk 
woensdag a.s. worden verstuurd naar 

zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl. 
 

 

http://www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl

